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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor een nieuw jaar en alle 

goeds voor 2024. We hebben het jaar op een feestelijke manier 

afgesloten met diverse activiteiten, een uitje naar het 

winterparadijs, het heerlijke kerstdiner en uiteraard de oliebollen 

op oudjaarsdag. 

 

Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Heeft u nog goede voornemens 

of gelooft u het allemaal wel? De meeste mensen houden die 

goede voornemens niet lang vol. Wat gaat komend jaar ons 

allemaal weer brengen? Daar zijn we uiteraard al weer druk over 

aan het nadenken. We gaan het allemaal zien, voorlopig hebben 

wij weer een heel nieuw jaar te vullen. Deze maand groeten wij 

ook weer het gilde St Antonius – St Sebastiaan. Zij komen een 

Vendelgroet brengen aan de bewoners van de Eikelaar. En ook 

het Genootschap komt een bezoek brengen bij het jaarlijkse 

Broederfeest. Drukke, maar leuke momenten waar menigeen de 

Eikelaar zal weten te vinden.  

 

Ook zal 2024 in het teken staan van verbouwingsperikelen. In het 

Atrium zal in de eerste week van januari een publicatiebord 

komen te staan, waarop u alle nieuwtjes rondom de 

veranderingen en verbouwingen kunt volgen. Verderop in dit blad 

leest u hier meer over.  

Wij wensen u veel leesplezier!   

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marleen Weijters 

Welzijns- & Vrijwilligerscoördinator  



 

4 

Drie Koningen  
 

Driekoningen, het is voor veel mensen het startschot voor 

het opruimen van de kerstspullen, maar waarom eigenlijk? 

Wat wordt er met driekoningen precies gevierd? Met de 

ontkerkelijking weten veel mensen de betekenis van deze 

christelijke feestdag niet meer.  

 

Driekoningen valt op 6 januari en wordt zowel door protestanten 

als door katholieken gevierd. Op deze dag vieren de christenen 

het bezoek van drie wijzen aan baby Jezus in Bethlehem. De 

wijzen gingen op pad, omdat ze een wonderlijke ster aan de 

hemel zagen staan die hen uiteindelijk de weg naar hem wees. 

 

Caspar, Melchior en Balthazar 

Driekoningen is een volkse benaming. Het wijkt af van wat er in 

het Evangelie volgens Matheus staat. Daar is geen sprake van 

koningen maar van wijzen. Er wordt ook geen aantal genoemd. 

Pas in de negende eeuw krijgen de drie 'koningen' een naam: 

Caspar, Melchior en Balthazar. 

Caspar, Melchior en Balthasar staan volgens een legendarisch 

symbool voor de niet-Joden aan wie de Heer wordt geopenbaard. 

De drie wijzen zouden ieder een werelddeel vertegenwoordigen. 

Balthasar kwam uit Azië, Melchior uit Europa en Caspar uit Afrika. 

 

Wierook, mirre en goud 

De drie wijzen namen voor het pasgeboren kindje wierook, mirre 

en goud mee. Goud is het symbool voor koningen, wierrook voor 

Jezus' goddelijke afkomst en met mirre werd aangegeven dat dit 

kindje zou lijden in zijn leven. 
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Rond het feest van Driekoningen bestaan van oudsher vele volkse 

gebruiken. Zo gaan kinderen in het zuiden van Nederland 

verkleed als Caspar, Melchior of Balthazar van huis tot huis en 

zingen driekoningenliederen. Als dank hiervoor krijgen ze wat 

zakgeld of snoep. Op 6 januari komt er een platte taart van 

speciaal amandeldeeg met een munt of een boon erin. Wie de 

boon of het, muntje in zijn stuk taart vindt is die dag de koning 

en mocht bijvoorbeeld zeggen wat men ging eten.  

 

Afsluiten van de kersttijd 

Met Driekoningen wordt de kersttijd afgesloten, vandaar dat veel 

mensen rond deze tijd de kerstboom het huis uit willen hebben 
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Puzzel 

Ojee, het vuur is bijna uit. Gooi snel wat blokken op het 

vuur zodat het binnen lekker knus blijft. 
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Bouwnieuws 
Start met verbouwing kantoor naar de Eikelaar 

 

Wanneer? 

Start 2e week januari 2024 (8 januari) 

 

Wat? 

Er wordt gestart met sloopwerkzaamheden om de overgang van 

de kantoren van Slimstraat 2a naar de Eikelaar mogelijk te 

maken. Er worden stofschermen geplaatst rondom de ingang aan 

de Slimstraat, zodat de Eikelaar toegankelijk blijft via de huidige 

hoofdingang.  

 

De receptie verdwijnt vanaf 8 januari a.s. De administratieve 

werkzaamheden van de receptionisten gaan voorlopig door op de 

kantoorruimte tegenover het restaurant op de eerste verdieping. 

 

De ruimtes vanaf de toiletgroep  - tot de lift (flexruimte, 

vergaderruimte, kapel) zitten niet in deze eerste sloopfase. Die 

volgen naar verwachting een paar weken later.  

 

De ‘bouwkeet’ wordt waarschijnlijk de oude kappersruimte op de 

1e verdieping. 

De werkzaamheden voor de kantoren zijn gepland voor het 1e half 

jaar 2024. 
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Beroepen zoals ze vroeger waren 

Bakers en kraamverzorgster 

Door weer en wind fietsten de Nederlandse kraamverzorgsters 

naar gezinnen waar een baby is geboren. Veel vrouwen bevielen 

thuis, onder begeleiding van een vroedvrouw of huisarts. Daarna 

kwam de baker in huis. Dat was vaak langer dan een week. En ze 

maakten ook lange dagen. Soms bleven ze wel wekenlang bij het 

gezin en werkten ze van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.  

Ze zorgden voor moeder, het kindje en de rest van het gezin en 

huishouden, maar wel op hun eigen manier: volledig met gebrek 

aan een handboek of het woord ‘hygiëne’.  

Het sterftecijfer onder moeders en baby’s was dan ook hoog. 

Rond 1900 stierf 1 op de 7 baby’s voor hun eerste verjaardag. 
Toen men ontdekte dat bacteriën hier vaak de oorzaak van 

waren, begon het opleiden van de bakers.  

De eerste baker cursussen werden in 1900 opgezet, vanaf 1923 

werd er een commissie ingesteld, die toezicht op de kraamzorg. 

Vanaf 1943 werden kraamcentra ingericht en werd de 

thuisbevalling gestimuleerd. Het introduceren van opleidingen 

ging niet zonder slag of stoot: veel bakers konden destijds 

simpelweg niet lezen en schrijven, dus het leren van die nieuwe 

theorie was lastig. Maar er werd doorgezet. Het Witte Kruis 

startte in 1899 de eerste officiële opleiding voor bakers. Bakers 

die deze opleidingen afrondden, kregen een diploma, speld en 

uniform. Vanaf circa 1926 werden de opleidingen nog meer 

uitgebreid: wie kraamverzorgster wilde worden, moest nu 

anderhalf jaar lang in opleiding, waarvan zes maanden praktijkles 

in een kliniek. Een groot contrast met de originele bakers, die al 

hun kennis uit de praktijk haalden. Door de jaren heen is de 

kraamzorg enorm veranderd, en daarmee ook de opleidingen die 

professionele kraamverzorgsters volgen. 

 

 

https://www.procarekraamzorg.nl/werken-bij-pro-care-kraamzorg/opleiding-kraamverzorgende/
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Winterse Puzzel 
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Boerenkool met worst   Knus 

December     Lichtjes 

Deken      Muts 

Donker     Openhaard 

Elfstedentocht    Oud en nieuw 

Februari     Pindaslinger 

Feeën      Poolster 

Film      Schaats 

Frozen      Schoonrijden  

Gerief      Sfeer 

Gluhwein     Sjaal 

Guur      Skiën 

Ijsbaan     Slede 

Ijskoud     Sloffen 

Ijspegel     Sneeuwklokje 

Ijspret      Sneeuwpop 

Januari     Sneeuwvlok 

Kalkoen     Stormen 

Kerstdorp     Theedoos 

Ketel      Trom 

Knus      Trui 

      Vetbol 

      Vriespunt 

      Warme chocolademelk 

      Winters 

      Wintersport 

      Wol 

      Wonderland 

      Zwieren 
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Beroepen zoals ze vroeger waren 

De vroedvrouw 

Om snel bij de bevalling ter plaatse te kunnen zijn, heeft de 

vroedvrouw de beschikking over een brommer, waarschijnlijk een 

Sparta, of een Kaptein Mobylette. Een ander hee populair 

vervoermiddel in die tijd was een Solex. Je kon met de Solex ook 

fietsen maar ook aangedreven fietsen. Door de eeuwen heen is 

het vaak de vroedvrouw geweest die de zwangere heeft 

bijgestaan. Van de Griekse arts Hippocrates is bekend dat hij les 

gaf aan vroedvrouwen. Tot in de 14e eeuw konden vroedvrouwen 

in de Lage Landen veelal vrij praktiseren, geleidelijk kwamen er 

verordeningen en werden zij regionaal onder leiding gesteld van 

mannelijke artsen die vaak weinig ervaring in 

vrouwengeneeskunde en geboortehulp hadden. Vroedvrouwen 

werden onbevoegd verklaard. In sommige delen van Europa 

konden zij door de katholieke kerk geëxcommuniceerd worden, en 

werden zij voor het kerkelijk gerecht gedaagd voor kwakzalverij. 

Er zijn ook links te leggen tussen de rol die deze vrouwen hadden 

in de samenleving, en het relatief grote aantal vrouwen dat in de 

vroege renaissance op initiatief van de kerk ter dood werd 

gebracht bij de Europese heksenvervolging.  

 

Verloskundigen oefenen een deel van de geneeskunde uit, te 

weten de fysiologische verloskunde. Zij selecteren en verwijzen 

zwangeren met risico's en leiden fysiologische bevallingen. Zij 

begeleiden de gezonde zwangerschap, de normale geboorte en 

kraamtijd. Treden er tijdens de zwangerschap, bevalling of in 

het kraambed complicaties op, dan zorgt de verloskundige voor 

een adequate verwijzing naar de gynaecoloog of kinderarts. 

De kraamverzorgende helpt de verloskundige met de bevallingen 

(partusassistentie) en biedt zorg aan de kraamvrouw en 

pasgeborene.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hippocrates_van_Kos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_heksenvervolging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneeskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verloskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraambed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gynaecoloog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderarts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraamverzorgende
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Gedurende de zwangerschap bezoekt de aanstaande moeder 

regelmatig de verloskundige. Zij beoordeelt door middel van een 

aantal onderzoeken of de zwangerschap zich normaal ontwikkelt. 

Voorlichting over een goede levensstijl en voorlichting rondom 

bevalling, kraambed en borstvoeding zijn belangrijke onderdelen 

van het vakgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Borstvoeding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakgebied
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Wij horen je stem  

in het ruisen van de wind. 

Voelen je aanwezigheid 

in de warmte van de zon. 

 

Wij zien je glimlach  

in de ster die binnen blikt en wij weten: 

Je bent bij ons waar wij ook zijn. 

 

Weet dat we aan je denken als we stil zijn. 

Weet dat je nog steeds ons middelpunt bent,  

waar wij ook gaan en wat wij ook doen. 

 

Onze kracht vinden wij terug,  

ook al ben jij ver weg. 

Onze lach hoor jij ook daar waar jij nu bent. 

 

Wij vinden onszelf terug omdat wij beseffen,  

houden van stopt niet bij het afscheid. 

 

‘t Is goed zo. 

 

Mutaties 

 

Overlijdensberichten 

† Mevrouw van de Corput - Schapendonk 
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De verjaardagskalender 

 

1. Mevrouw van Beurden – van Raak 

2. Martien van de Wouw  vrijwilliger 

4. Ellen Smetsers  medewerker HHD 

10. Mevrouw Koolen – Robben 

13. Carla van Wanrooy vrijwilliger 

  Karien van Laak vrijwilliger 

18. Mevrouw Knippels – Laureijssen 

21. Mevrouw de Bruijn – Beerendonk 

 Yvonne Robben vrijwilliger 

23. Irma van Drunen  medewerker kleinschalig wonen 

26. Jan de Bruijn  vrijwilliger 

27.  Elly van de Ven vrijwilliger 

28. Houria Kasrioui medewerker HHD 

29. Jeanne Vissers  vrijwilliger 

 Joke Kemps  vrijwilliger 
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Maandprogramma van Januari 
 

Maandag Dinsdag Woensdag 

01  Nieuwjaar 02 03 

 Wandelen Bewegen vanuit de stoel 

   

   

 Barakken Biljartver. de Eikeliers 

  Spellenmiddag 

   

   

08 09 10 

Bakken met Prisma Wandelen Bewegen vanuit de stoel 

Bezoek van peuters   

   

Rummikubben Barakken Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal  Spellenmiddag 

   

Broodmaaltijd   

15 16 17 

Bakken met Prisma Wandelen  Bewegen vanuit de stoel 

Bezoek Okiedokie   

   

Rummikubben Puur Dans Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal Bezoek van Kruimeltje (1) Spellenmiddag 

  FiTTs Mode 

Broodmaaltijd   

22 23 24 

Bakken met Prisma Wandelen Bewegen vanuit de stoel 

Bezoek van peuters   

   

Rummikubben Barakken Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal  Spellenmiddag 

   

Broodmaaltijd   

29 30 31 

Bakken met Prisma Wandelen Bewegen vanuit de stoel 

Kracht & Spel   

   

Rummikubben Barakken Biljartver. de Eikeliers 

Koersbal  Spellenmiddag 

Myoso Music (Boterbloem)   

Broodmaaltijd  Borrelavond 
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

04 05 06 07 

Wandelen Eucharistieviering   

Handmassage (1&2)    

    

Nieuwjaarsborrel Biljartver. de Eikeliers   

 Fruitbingo   

    

Broodmaaltijd    

11 12 13 14 

Wandelen Eucharistieviering    

Handmassage (1&2)    

    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers   

Kaarten Bingo   

    

Broodmaaltijd    

18 19 20 21 

Wandelen Eucharistieviering Teerdag  

Handmassage (1&2)    

    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers   

 Bingo   

    

Kroket op brood    

25 26 27 28 

Wandelen Eucharistieviering   

Handmassage (1&2)    

    

Creatieve middag Biljartver. de Eikeliers  Broederfeest 

Kaarten Bingo   

    

Broodmaaltijd    
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Toelichting activiteiten 

Bakken met Prisma 

Samen keuvelen onder het genot van een kopje koffie of thee én 

met daarbij iets lekkers? Kom dan naar het Atrium. De 

medewerkers van Prisma staan wekelijks voor u klaar om iets 

lekkers te bakken en het kopje koffie in te schenken.  

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  10.30 uur     

Waar:  Atrium  

Kracht & Spel 

Diversiteit in bewegingsactiviteiten, ookwel bewegen 2.0. De ene 

keer beweging in spelvorm, de andere keer bewegen we op 

muziek en weer de andere keer boksen we er op los.  

Doet u mee? 

Wanneer:  Maandag 

Tijd:  10.30 tot 11.30 uur 

Waar:  Atrium 

Biljartvereniging SB Concordia 

Van oudsher komt deze vereniging uit Berkel-Enschot, maar door 

omstandigheden waren zij genoodzaakt een nieuw onderkomen te 

zoeken. Daar zij al eerder competities tegen biljartvereniging de 

Eikeliers hebben gespeeld, waren zij al wat bekend met de 

Eikelaar. Wilt u hen eens zien spelen? Kom dan gerust een kopje 

koffie drinken.  

Wanneer:  Maandag & Donderdag 

Tijd:  13.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 
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Rummikub  

Vind u het leuk om een potje rummikub te spelen? Sluit dan aan 

bij onze rummikub-club!  

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten ook welkom! We vragen een  

   vergoeding van € 1,00 voor een kopje koffie/thee.  

   Te voldoen middels de welzijnskaart. 

Koersbal 

Een leuke variant op de sport jeu de boule. Het verschil zit hem in 

de speelballen. De ballen wijken namelijk af van de gegooide 

koers, vandaar de naam koersbal. We hebben al met enkele 

bewoners geoefend. Vind u het leuk om ook aan te sluiten? Of wilt 

u voor de gezelligheid een kopje koffie of thee drinken? Sluit dan 

aan bij deze middag. Gezelligheid wordt gegarandeerd. 

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur     

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten ook welkom! We vragen een  

   vergoeding van € 2,50 incl. koffie/thee. Te voldoen  

   middels de welzijnskaart. 
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Broodmaaltijd 

Samen eten is niet alleen goed voor gezinnen. Samen eten is 

goed voor iedereen. Het is een manier om sociale contacten te 

onderhouden en om even niet alleen te hoeven zijn.  

Het is voor velen een gezellig en ontspannen moment van de dag.   

Wanneer: Maandag en donderdag  

Tijd:  17.00 tot 19.00 uur 

Waar:  Restaurant  

Notitie: Enkel voor de bewoners van de Eikelaar. Op  

   donderdag bakken we iets lekkers bij deze maaltijd. 

Wandelen 

Genieten van de natuur. Iedere week een andere route. Misschien 

weer een stukje Udenhout dat u nog niet kent? Wie zal het 

zeggen? Wat is nu fijner dan genieten van het buiten zijn? Deze 

wandeling komt te vervallen als de weersomstandigheden niet 

goed zijn. Iedere week staat er een grote groep vrijwilligers klaar 

om er samen met u op uit te gaan! Bij terugkomst drinken zij nog 

graag een kopje koffie of thee met u. 

Wanneer: Dinsdag 

Tijd:  10.15 uur → 10.30 uur vertrek 

Waar:  Verzamelen in het Atrium 

Notitie: Enkel voor bewoners van de Eikelaar. Wilt u als  

   huurder of gast ook aansluiten? Zorg dan zelf voor  

   een begeleider. 
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Barakken 

Bij het spel barakken ligt er een speciaal bord met 25 uithollingen 

op het biljart. Men probeert met de biljartbal in de hand in een 

van deze nummers te rollen. Dit vergt enige oefening. Na een 

beurt van 10 pogingen is de volgende speler aan de beurt. 

Wanneer: Dinsdag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten ook welkom! We vragen een  

   vergoeding van € 2,50 incl. koffie/thee. Te voldoen  

   middels de welzijnskaart. 

Bewegen vanuit de stoel 

Dat bewegen belangrijk is voor onze gezondheid, dat is ons niet 

onbekend. Dat het ook nog eens ontzettend leuk en gezellig kan 

zijn, is zeker. Iedere week geven we een andere invulling aan het 

bewegen, zodat alle spieren soepel kunnen blijven. Doet u ook 

mee? 

 

Wanneer: Woensdag 

Tijd:  10.30 tot 11.00 uur 

Waar:  Atrium 
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Biljartvereniging de Eikeliers 

Biljarten is een echte mannensport. Dat blijkt ook wel aan de 

groep die bij de Eikelaar komt biljarten. Een grote groep met 

mannen komen twee keer per week bij elkaar om te strijden 

tegen elkaar voor de titel tijdens de competitie. Ook als de 

competitie afgelopen is, zijn de biljarttafels beschikbaar. Kunt u 

biljarten en wilt u ook meedoen? Sluit dan aan bij 

biljartvereniging de Eikeliers.  

U wordt al lid van deze vereniging voor € 10,00 per jaar. 

Wanneer: Woensdag & Vrijdag 

Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: € 1,00 koffie/thee en consumptieprijzen. Te  

   voldoen middels de welzijnskaart. 

Spellenmiddag 

We gaan met elkaar de competitie aan tijdens een potje sjoelen, 

rollerball of hoedje wip. Wie haalt de hoogste score? Die persoon 

gaat er vandoor met eeuwige roem! 

Wanneer: Woensdag 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten ook welkom! We vragen een  

   vergoeding van € 2,50 incl. koffie/thee. Te voldoen  

   middels de welzijnskaart. 
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Wandelen 

Ook vandaag gaan we wandelen. Een leuke route door het dorp. 

Genietend van al het moois dat er bloeit in de natuur. Wat is nu 

fijner dan genieten van het buiten zijn? Deze wandeling komt te 

vervallen als de weersomstandigheden niet goed zijn, maar dan 

drinken we uiteraard wel een kopje koffie of thee in het Atrium. 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  10.15 uur → 10.30 uur vertrek 

Waar:  Vertrek vanuit het Atrium 

Notitie: Enkel voor bewoners van de Eikelaar. Wilt u als  

   huurder of gast ook aansluiten? Zorg dan zelf voor  

   een begeleider. 

Handmassage  

Heerlijk tot rust komen door een heerlijke handmassage met 

etherische oliën. Wekelijks komt vrijwilliger Marianne de bewoners 

verwennen met deze handmassage. 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  10.30 tot 11.45 uur  

Waar:  Lambertushoeve en Andreashoeve 

  Isidorushoeve en Sebastiaanshoeve 
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Creatieve middag 

Bent u benieuwd wat er tijdens deze middag gedaan word? Kom 

dan gezellig kijken in het Atrium onder het genot van een kopje 

koffie of thee. 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten ook welkom! We vragen een  

    vergoeding van € 3,50 incl. koffie/thee. Te voldoen  

   middels de welzijnskaart. 

Kaarten 

Verschillende huurders van de aanleunwoningen komen om de 

week bij elkaar om te kaarten. Heeft u zin om een potje te 

kaarten? Sluit dan gezellig aan! U gaat gegarandeerd met een 

prijsje naar huis.  

Wanneer: Donderdag in de even week 

Tijd:  14.30 tot 16.30 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: We vragen een vergoeding van € 3,50 incl. 

   koffie/thee en een consumptie. Te voldoen middels  

   de welzijnskaart. 
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Bingo 

Natuurlijk is er ook een bingo binnen de Eikelaar. Er zijn leuke 

prijzen te winnen en zelfs bij een dubbele bingo ontvangen de 

winnaars een prijs. Deze prijzen variëren per week. Dat maakt de 

bingo juist ook zo leuk! En.. met iedere maand een leuke thema 

bingo! ‘Deze maand gaan we voor een gezonde fruitbingo’ 

Wanneer: Vrijdag  

Tijd:  15.00 tot 16.30 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: € 2,50 voor bewoners / € 4,00 voor huurders &  

   gasten. Te voldoen middels de welzijnskaart. 

Eucharistieviering 

In de kapel op de begane grond kunt u op verschillende 

momenten in de week een kerkdienst bijwonen. Op dinsdag- en 

donderdag  is er om 9.00 uur een Eucharistieviering. 

Op vrijdag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering. Aansluitend 

drinkt  de pastoor een kopje koffie of  thee samen met u in, in het 

Atrium.  
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Koffie uurtje 

Naast dat er veel activiteiten worden georganiseerd, zijn er ook 

bewoners die de behoefte hebben om even niet alleen te zijn. 

Anderen ontmoeten, een praatje maken, genieten van de reuring 

in de ruimte. Gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of 

thee. Vindt u dat ook leuk? Kom dan naar het koffie uurtje! De 

vrijwilligers staan graag voor u klaar om u gastvrij te ontvangen 

en een kopje koffie of thee voor u in te schenken. Dit houd in dat 

het dagelijkse koffierondje op uw kamer zal stoppen.  

Indien u geen gebruik wilt maken om samen koffie te drinken, 

respecteren we dat.  

Als u hulp nodig heeft bij het zetten van uw koffie of om naar het 

Atrium te gaan, kunt u dat met uw contactverzorgende bespreken 

of de afdelingsassistenten om hulp vragen. Zij helpen u graag hier 

mee. 

Wanneer: Maandag t/m zondag 

Tijd:  10.30 tot 12.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten zijn ook welkom. € 1,00 per  

   kopje koffie/thee Te voldoen middels de  

   welzijnskaart. 

Samen dineren 

Geniet samen van een heerlijk 3 gangen menu. Er is keuze uit 

diverse gerechten, waardoor er altijd wel wat lekkers voor u 

tussen zit.   

Wanneer: Maandag t/m zondag 

Tijd:  12.15 tot 13.30 uur; Let op; tijd gewijzigd 

Waar:  Restaurant  

 



 

27 

Duo fiets 

Een geweldige aanwinst voor de Eikelaar is toch wel de duo fiets. 

Er op uit met een fiets die voorzien is van trapondersteuning. De 

fiets kan gereserveerd worden middels de agenda die bij de 

stalling ligt. Wilt u gaan fietsen? Kijk dan eerst of de fiets vrij is. 

In de fietsmand ligt een beknopte beschrijving. De sleutel kunt u 

verkrijgen via de medewerkers van de Eikelaar.   

Ook zijn er enkele vrijwilligers die graag met u een ronde willen 

fietsen. Wilt u gaan fietsen met een vrijwilliger? Geef dit dan 

door, dan zorgen wij dat de vrijwilliger op de hoogte is van uw 

wens. 

 

Wilt u als huurder gebruik maken van de duofiets? Dan kunt u 

deze reserveren bij de receptie. We vragen € 5,00 per dagdeel. Te  

voldoen middels de welzijnskaart. 
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Grachtenpand in winterse sferen 
 

Kleur het grachtenpand in zoals het schema vertelt.  

 
1: donkerbruin 
2: lichtbruin 
3: donkerblauw 
4: beige 
5: geel 
6: zwart 
7: grijs 
8: wit 
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Zoek de 10 verschillen 
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Extra activiteiten in Januari 
 

Nieuwjaarsborrel 

Met elkaar het glas heffen op een goed nieuwjaar, of misschien 

wel op een beter 2024. Heft u het glas samen met ons mee? 

We kijken met u vooruit wat er in het nieuwe jaar komen gaat en 

genieten van de Golden Oldies die Marina en Marie-Louise ten 

gehore gaan brengen. Liedjes voor liefhebbers van sfeervolle 

muziek waar men misschien de woorden niet (meer) van kent, 

maar zeker je hart aan ophaalt.  

 

Wanneer: Donderdag 4 januari  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: Huurders & gasten zijn ook van harte welkom! De  

   koffie en thee krijgt u vanuit de Eikelaar.  

   Vervolgens gelden er consumptieprijzen.  

Kerstboom eruit 

Het is weer tijd om de kerstbomen en andere decoratie weer 

netjes en veilig op te bergen. We gaan weer terug naar de 

gewone tijd.  

 

Hier kunt u mogelijk wat hinder door ervaren.  

 

Wanneer: Maandag 8 januari 

Tijd:  Vanaf 9.00 uur 
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Puur Dans 

Even gezien en gehoord worden; dat wil iedereen misschien wel.  

Dans en beweging, muziek en zingen zijn het middels om 

waarachtig en liefdevol contact te leggen. Er is veel aandacht voor 

het individu. 

Wanneer: Dinsdag 16 januari 

Tijd:  14.45 tot 15.45 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: Enkel voor bewoners van de Eikelaar. Er zijn  

    beperkte zitplaatsen  beschikbaar voor deze  

   activiteit. 

Bezoek van contactclown Kruimeltje 

Contact is een intiem gevoel, het is een 

blik, een woord of een aanraking waar ieder 

mens behoefte aan heeft.  

Contact maken met mensen met dementie 

is niet altijd gemakkelijk. Daar is tijd voor 

nodig, tijd die er in onze huidige 

samenleving vaak niet meer is. Als 

contactclown probeert Kruimeltje werkelijk 

dat innerlijke warme contact te krijgen en 

een cliënt dat ene moment van aandacht te 

geven, waar we als mens allemaal zoveel 

behoefte aan hebben. 

Wanneer: Dinsdag 16 januari 

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  Andreashoeve en Lambertushoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment. Bezoek is uiteraard van   

   harte welkom. 
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Fitts mode 

Ingrid en Désirée hebben beiden oudere familieleden en vrienden 

die de behoefte aan meer moderne en eigentijdse kleding tegen 

een acceptabele prijs kenbaar maakten. Zij begrepen deze 

behoefte als eigentijdse jongere oudere. 

 

Wanneer: Woensdag 17 januari 

Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Kroket op brood 

Het is weer tijd voor gezelligheid onder het genot van een  

lekkere kroket op brood! De vrijwilligers staan weer voor u klaar! 

Wilt u mee eten? Dat kan! Meld u zich dan aan bij de receptie van 

de Eikelaar.  U ontvangt een uitnodiging voor deze activiteit. 

 

Dag:   Donderdag 18 januari 

Tijd:  17.00 tot 18.30 uur 

Ruimte:   Restaurant 

Notitie: Huurders & gasten zijn ook van harte welkom! We   

   vragen een vergoeding van € 5,00. Graag vooraf  

   aan kunt zich aanmelden bij de receptie. 

 

Teerdag 

Na de gildemis wordt op het kerkplein de vendelgroet gebracht ter 

vernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk- en wereld 

gezag. Daarna volgt een rondgang door Udenhout waarbij 

traditiegetrouw De Eikelaar bezocht wordt, waar de vendelgroet 

gebracht wordt aan de koning en de koningin van De Eikelaar. 

Alle bewoners en het gilde worden uitgenodigd om koffie en 

erewijn te drinken. 

Dag:   Zaterdag 20 januari 

Tijd:  10.30 uur  

Ruimte:   Atrium 

Notitie: Huurders & gasten zijn ook van harte welkom! We   

   vragen een vergoeding voor de koffie en thee.  
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Broederfeest 

Wie word de Broeder van 2024? 

Twee weken voor carnaval staat het jaarlijkse broederfeest voor 

de deur.  

Het Atrium wordt gevuld met muziek, drukte en gezelligheid. Dit 

feest is voor alle bewoners van de Eikelaar en ook voor bewoners 

uit Udenhout en Biezenmortel.  

Tijdens deze middag is het genootschap, SKU met de raad van Elf 

en de nodige muziek aanwezig. Rond de klok van 15.30 uur wordt 

de nieuwe broeder van Udenhout bekend gemaakt. Die broeder is 

iemand uit Udenhout of Biezenmortel, die veel voor de 

gemeenschap heeft gedaan. Deze persoon wordt opgenomen in 

het genootschap van de Udenhoutse broeders. 

Het belooft weer een feestelijke middag te worden.  

Wanneer: Zondag 28 januari 

Tijd:  14.30 tot 18.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders & gasten zijn ook van harte welkom! We   

   vragen een vergoeding voor de koffie en thee en er  

   gelden consumptieprijzen. Deze  

   kunt u voldoen middels de gele welzijnskaart.  

    Contant betalen is vandaag ook mogelijk.   
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Samen zingen met Yvon van Myoso music 

Myoso Music gaat over passie, hart en liefde voor ieder mens dat 

samenkomt door muziek. Van huis uit is Yvon maatschappelijk 

werkster en zangeres. Met haar zangstem probeert ze de ziel aan 

te raken van elke bewoner. Speciaal voor de bewoner zingt ze een 

lied. Houd diegene van klassieke muziek of juist van soul? Niets is 

onbekend.  

 

Wanneer: Maandag 29 januari 

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  De Boterbloem 

Notitie: Dit is een besloten moment. Bezoek is uiteraard van   

   harte welkom. 

Borrelavond 

Zomaar, samen een gezellige avond beleven. Dat onder het genot 

van een lekker drankje met een heerlijk hapje.  

De vrijwilligers staan graag voor u klaar, maar let op: een goed 

humeur is wenselijk        

Dag:   Woensdag 31 januari 

Tijd:  18.30 tot 21.00 uur 

Ruimte:   Atrium 
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Puzzel Twee dezelfde 

Sneeuwvlokjes zijn altijd uniek, echter zijn er in dit spel 

twee identieke sneeuwvlokken verstopt. Weet u welke 

twee? 
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Teerdag 

De statiedag, ook wel teerdag genoemd, is de jaarlijkse feestdag 

van het gilde waarbij de naamdag van de patroonheiligen gevierd 

wordt. Deze dag wordt altijd gehouden op de zaterdag die het 

dichtst bij 20 januari valt. Dit is de herdenkingsdag van Sint 

Sebastiaan.  

De herdenkingsdag van Sint-Antonius is 17 januari. 

Om 08.30 uur verzamelen de gildebroeders zich om de jaarlijkse 

statiedag te vieren. In optocht gaan we naar de Lambertuskerk, 

waar de Gildemis wordt bijgewoond. Tijdens deze Gildemis 

worden eventuele nieuwe gildebroeders geïnstalleerd door hun 

belofte af te leggen op de gildevaan. Als dit gedaan is, wordt de 

nieuwe gildebroeder door de gildeheer(pastor) omhangen met de 

gildesjerp en ontvangt hij van de hoofdman zijn gildehoed. 

Na de gildemis wordt op het kerkplein de vendelgroet gebracht ter 

vernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk- en wereld 

gezag.  

 

Daarna volgt een rondgang door Udenhout waarbij 

traditiegetrouw het De Eikelaar bezocht wordt, waar de 

vendelgroet gebracht wordt aan de koning en de koningin van De 

Eikelaar. Door hen wordt het gilde uitgenodigd om binnen koffie 

en erewijn te drinken. 
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Hierna gaan we naar het gildehuis voor een maaltijd. Alle 

gildebroeders met genodigden zetten zich aan tafel voor de 

gildemaaltijd die traditioneel bestaat uit boerenmik met zult. 

De gildeheer wordt verzocht in gebed voor te gaan, hierna leest 

de hoofdman zijn jaarverslag voor. Dit gebeurt traditioneel op 

rijm. Hierbij is de openingsregel: 

“Gildebroeders, maakt plezieren met de trommen en de fluit. Laat 

ons blij deze teerdag vieren, want wederom is er een jaar 

voorbij”. 

Deze openingsregel wordt alle gildebroeders luid mee uit 

gesproken. 

Het jaarverslag eindigt met de regels: 

“Daarom gildebroeders, mag ik u allen vragen: zet u allen uw 

beste beentje voort laat de broederschap hoogtij vieren zoals dat 

bij de gildebroeders hoort”. 

Hierna kunnen nog eventuele officiële gebeurtenissen op het 

programma staan, zoals het aanbieden van het koningsschild door 

de nieuwe koning, het uitreiken van onderscheidingen, enzovoort. 

 

De middag wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Er wordt in 

ieder geval gestreden om de Boslust-Troffee. 

Rond 18.00 uur wordt er een maaltijd genuttigd en daarna wordt 

de Boslust-Troffee uitgereikt. 
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Vrienden van ‘t Heem 
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Handige informatie 

 

Receptie  

Dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 12.30u en van 13.00 tot 16.30u 

 

013-522 9600 

Restaurant 

Dagelijks geopend van maandag t/m zondag 

van 11.45 tot 14.00u 

 

TBV Wonen  

Voor reparatie in de aanleunwoningen 

 

 

013-594 0555 

Zorgadviseur 

Rineke Vugs en Yolande van Meurs 

 

Te bereiken 

via  

de receptie 

Teamleider zorg en welzijn 

Jackie de Turck 

Aanwezig: dinsdag, donderdag & vrijdag 

 

Coördinator welzijn & vrijwilligers 

Marleen Weijters 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 

 

Cliëntenraad de Eikelaar 

Marjo van de Loo - Ronald van Strien 

Erik van Beurden – Jos van de Straat 

 

Te bereiken via clientenraadeikelaar@t-heem.nl 

 

013-5113027  

of 

06-21166425. 

Team zorg & welzijn intramurale zorg Kantoor  

bij  

het Atrium 

Team zorg & welzijn KSW 1 Kantoor naast 

het zitje  

1e verdieping 

Team zorg & welzijn KSW 2 Kantoor naast 

het zitje  
2e verdieping 

Team wijkverpleging Kantoor naast 

de rode 

brievenbussen 


